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Vijftien maanden, avond na avond, heeft ze er aan zitten bouwen. En het
resultaat mag er zijn: het Dierenmuseum. Geen gebouw, maar een site. Of
beter gezegd: de passie van Henny van Rij, codrdinerend
beleidsmedewerker bij het cluster Mest, Milieu, Energie en Ethiek.

“Noem het een afwijking, maar ik ben al jaren geinteresseerd in hoe

mensen omgaan met dieren. Of beter gezegd, in hoe mensen op heel verschillende manieren omgaan
met dieren. In Vietnam bijvoorbeeld, in het dorp Nem Tong, wordt jaarlijks bij een bepaald ritueel een
varken doormidden gehakt, met als enig doel om bankbiljetten in het bloed te dopen, omdat dat geluk
zou brengen. In Canada slaan ze pasgeboren zeehonden dood voor bont. In Nederland doden we
miljoenen dieren om op te eten, en tegelijkertijd vertroetelen we onze huisdieren. Kopen er zelfs jasjes
en sokjes voor. En wat te denken van de symbolische betekenis van dieren? Dieren zijn vaak te
vinden in de kunst, literatuur en in bedrijvenlogo’s. Hoe zit dat? Waarom gaan mensen zo verschillend
om met dieren? En hoe heeft die relatie zich ontwikkeld?,” aldus Van Ri;.

Berg informatie

“Die nieuwsgierigheid heb ik geprobeerd te bevredigen door er heel veel over te lezen. In eerste
instantie vanuit een cultuurhistorisch perspectief, maar al snel heb ik dat verbreed naar andere
invalshoeken: biologie, ethiek en psychologie. Ik had op een gegeven moment zo’n berg waardevolle
en leuke informatie, dat ik het wel een aardig idee vond om het op één plek onder te brengen. Dat is
Het Dierenmuseum geworden dat begin april 2013 online is gegaan.”

OVIR DI RLLATIE TUSSEN MINSENDIER

Voor wie op de site Kijkt, ziet dat Henny van Rij haar virtuele museum heeft ingericht met zeven
tentoonstellingsruimtes. ledere ruimte is op haar beurt weer onderverdeeld in een aantal thema’s en
ieder thema weer in een aantal onderwerpen. Op deze manier wordt ieder onderwerp uitputtend
behandeld, met bovendien bron- en leesverwijzingen. Ook worden daarbij gevoeligheden niet
geschuwd. Zo worden bij het thema: Waar is discussie over en waarom?, onderwerpen als bont,
dierproeven, problemen in de visserij en dierwelzijn uitvoerig behandeld. Van Rij: “Natuurlijk, daar kom
je niet onderuit. Het zegt namelijk heel veel over hoe verschillend mensen naar dieren kijken en de
waarde die zij toekennen aan dieren. Ik heb geprobeerd dat zo compleet en zo objectief mogelijk te
beschrijven. Want ik geef geen mening, ik maak het alleen inzichtelijk ”.

Misstanden
Dat wil overigens absoluut niet zeggen dat Henny van Rij niet persoonlijk begaan is met het lot van de
dieren. “lk zie en lees veel over misstanden. Misstanden die vaak al tientallen jaren voortslepen. En
natuurlijk wil ik dat graag veranderen. Dat is nota bene één van de redenen waarom ik graag bij dit
ministerie wilde gaan werken. Dat vergt echter veel geduld. Je hebt te maken met verschillende
grondhoudingen ten opzichte van dieren, ingesleten patronen en systemen en niet te vergeten
(economische) belangen. Ik zou heel graag grote sprongen willen maken, maar ik heb in de loop der
jaren geleerd tevreden te zijn met kleine stapjes.”

“Ook vestig ik mijn hoop op de beweging van onderaf, zoals ik het
noem. Zoals de flexitariér-campagne van Stichting Natuur en
Milieu (om één of meerdere dagen per week geen vlees te eten)
of de primeur van het MKB-valorisatieproject van de topsector
Agri&Food, de presentatie van de vegetarische kibbeling.



http://www.dierenmuseum.nl/

Ik zie mezelf - met mijn website - ook graag als zo’'n beweging van onderaf. Als een beweging die op
eigen kracht veranderingen probeert door te voeren. En natuurlijk, ik heb geen campagnegelden of
nieuwe producten tot mijn beschikking, maar ik kan met mijn website bezoekers wel informeren en
aan het denken zetten over het omgaan met dieren. Of dat lukt? Ik heb tot nu toe meer dan 3000
(unieke) bezoekers gehad. Ik hoop in ieder geval dat ik er een aantal heb verwonderd over de
bijzondere, maar ook bizarre relatie die we met dieren hebben”.

Het Dierenmuseum is te vinden op www.dierenmuseum.nl. Henny van Rij geeft ook lezingen. Ook die
zijn te boeken via de site. [Arthur Simonse]
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